Onze f,ieue “Drouw

van het Koostbaar Bloed



..I.

In de Liefde en het Bloed
van het Lam.

Ter herinnering
aan het vertrek naar de Missie
in het Apostolisch Vikariaat Usumbura,
Urundi, Afrika

van

Zr. M. EMMANUELE (G. Verbugt)
Zr. M. ANGELA (M. Leusink)
Zr. M. JOSEPHINE (B. Dirkx)

van de Congregatie der Liefdezusters van
het Kostbaar Bloed, Koningsbosch
november 1957.

,Een christengemeenschap die haar zonen
en dochters aan de Kerk afstaat, kan niet
sterven. En als het waar is, dat het boven-
natuurlijk leven een leven is uit liefde en
dat het rijker bloeit naarmate men zich
meer wegschenkt, dan kan men ook aan-
nemen, dat de vitaliteit van een katholiek
volk af te meten is naar de offers die het
weet te brengen voor de zaak der missio-
nerende Kerk”.

Pius XII.

Encycliek ,,Fidei Donum”

21-4-1957.



